


Ween niet omdat ik er niet meer ben, 

maar glimlach omdat ik er was. 

Etienne Daneels 

° Geraardsbergen, 2 september 1952 

† Zottegem, 1 maart 2024  

 

Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn geliefden is van ons weggegleden 

mijn echtgenoot, onze papa en opa. 

Marie-Paul 

Annemie en zoon Grim 

Katrien & Eveline en dochter Stien 

Stefanie & Willem 

 

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen van Etienne tijdens de uitvaartliturgie rond zijn asurne 

in de Sint-Amanduskerk te Viane op ZATERDAG 9 MAART 2024 om 10 uur. 

 

De asurne van Etienne zal een bijzonder plaatsje krijgen in zijn vertrouwde thuisomgeving. 
 

 

Dank aan het team van dokter Van Overberghe van het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem. 

alsook dank aan de huisarts dokter Raes.  
 

Gelegenheid om Etienne nog een laatste groet te brengen, wordt u geboden in de groetkamer 

van het uitvaartcentrum Collier, Onkerzelestraat 273 te Geraardsbergen   

op donderdag 7 maart 2024 van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

 

 

Bloemen, noch kransen. 

 

Rouwadres: 

Beverstraat 10, 9500 Geraardsbergen 


