
 

 

 

 

 

 

 

Omgeven door de liefde van ons allen 
 

is vredig van ons heengegaan 
 
 

Georges Van Damme 
 

geboren te Geraardsbergen op 31 oktober 1951 

en overleden in het ASZ Campus Geraardsbergen op 23 februari 2024, 

gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk. 

 

           Dit melden u diepbedroefd:                                                                                                              
 

 Tamara en Kristof Van Damme - Vandenabeele, 

  Brecht, zijn petekind, Sara, Kaat, Kobe en Kenzo, 

 Nico en Roos Van Damme - Van Lierde, 

  Iluna, zijn petekind en Tibo,                                                                   zijn kinderen en kleinkinderen; 

  

 Antoine (†) Van Damme, 

 Marie Jeanne (†) en Robert (†) Van Damme - Noterman,  

 Yvette (†) en Jean-Pierre (†) Van Damme - Seghers,                  zijn broer en zussen; 
  

 de families Van Damme en De Mulder. 

 

  

   Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Georges 

    tijdens de plechtige uitvaartliturgie die zal opgedragen worden  

in de Sint-Machariuskerk te Nederboelare op vrijdag 1 maart 2024 om 10 uur, 

gevolgd door de begraving op het kerkhof van Onkerzele. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 

 

Met dank aan de huisarts dokter Patrick Courteyn, het team van thuisverpleging Dimitri Van Cauwenberg,  

het team van Familiezorg, alsook het verplegend en verzorgend personeel 

van het ASZ Campus Geraardsbergen en Campus Aalst voor de goede zorgen. 

 

U kan Georges nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Collier, Onkerzelestraat 273  

te Geraardsbergen op donderdag 29 februari 2024 van 19 uur tot 20 uur. 

 

Digitaal condoleren via www.rouwcentrumcollier.be 

Schriftelijk condoleren: rouwcentrum Collier p/a Georges Van Damme,  

Onkerzelestraat 273 te 9500 Geraardsbergen 

 

Rouwcentrum Collier, uitvaartverzorging - Geraardsbergen.      Tel.: 054 41 35 00 

Zwijgzaam, stil en zonder vragen 

heb je je ziekte gedragen. 

Je vocht met al je levenskracht 

voor elke nieuwe dag en nacht. 

Zo ben je, langzaam, moegestreden, 

van ons weggegleden. 


